25 mei

Beste Tuinhiervrienden en -vriendinnen,

We nodigen jullie graag uit op de Open
moestuinbabbel

Jullie worden uitgenodigd om elkaar te leren kennen en
er een aangename en leerrijke moestuinbabbel van te
maken.

We nodigen geen spreker uit, maar we willen vooral
onze eigen ervaren tuinierders hun kennis laten delen
met de aanwezigen.

Daarnaast kan ook iedere aanwezige zijn manier van
tuinieren  (eco-moestuin,  regeneratief  tuinieren,
permacultuur, “klassiek” moestuinieren...) toelichten.

Wil je een nieuwe techniek, een verrassend
teeltresultaat of een leuke anekdote uit de moestuin
delen of heb je een vraag? Stuur ons dan een mailtje
naar hallo@tuinhier-roeselare.be met een eventuele
foto of breng het mee en dan zorgen we dat je zeker
aan bod komt.

De babbel is toegankelijk voor iedereen die interesse
heeft in moestuinieren.

PRAKTISCH

Zaterdag 25 mei vanaf 9u30 tot ongeveer 11u30
Locatie: Volksmoestuin Wallemeers,
Kasteeldreef 1, Roeselare

INSCHRIJVEN

Deelname is gratis, maar opdat we een zicht zouden
hebben op het aantal deelnemers en zo zeker te zijn
dat er voldoende plaats, drank en versnaperingen zijn,
vragen we u om uw aanwezigheid te bevestigen via ons




